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BOEGBEELD 

 

Elke club verdient een boegbeeld, zo één dat van geen wijken weet 

Weet wat er leeft en wat er speelt en doet wat nog geen ander deed. 

Een clubicoon zonder kapsones, wars van oeverloos gelul 

Maar elke keer, of het gewoon is, van alles sjeft voor ’t hele spul. 

Waar je altijd van op aan kunt, die niet snel zijn plicht verzaakt 

Die van de zwaarste ínspanning toch telkens weer een feestje maakt. 

Dan weer is hij Personal Trainer dan weer loopt hij voor de troep 

Als het moet bedrijfshulpverlener, coördineert de trainersgroep 

En door zijn loopscholing  bij NOVA rent nu iedereen zó snel 

En om je hard te laten zwemmen staat hij in de Duikerdel. 

Dan weer wedstrijdsecretaris bij competities van de club 

Je gelooft háást niet dat het waar is maar zelf wint hij nooit de cup 

Daar moet verandering in komen en die verandering komt vandaag 

Om zijn verdiensten te belonen vormen wij een erehaag 

En steken wij de loftrompet, betuigen onze diepe dank 

Elke club verdient een boegbeeld en óns boegbeeld, dat is Frank! 


